


Mattheus 10:1-4 (NBV) 
Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om 
onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. 
Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus 
genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, 
en zijn broer Johannes, Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar 
Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, en ten slotte Simon 
Kananeüs en Judas Iskariot, die hem zou uitleveren.





En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, 
weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en 
leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon 
[ministry], tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen 
komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van 
God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid 
van Christus, Efeziers 4:11-13 (HSV)
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