
Geestelijk groeien 
in 6 stappen!
Meer op Jezus lijken!



1e Stap: Bekering!
Lukas 18:22
Eén ding ontbreekt u!



2e Stap: Dankbaarheid!
Johannes 9:25
Eén ding weet ik!



3e Stap: Wat zegt Jezus?
Lukas 10:42
Eén ding is slechts nodig!



4e Stap: Heiliging
Filippenzen 3:14
Eén ding doe ik!



5e Stap: Gemeenschap
Psalm 27:4
Eén ding heb ik gevraagd!



6e Stap: Verwachting
2 Petrus 3:8
Eén ding moet u weten!

Eens komt die dag dat Jezus komt! (Video)



Vervolgstap: Christenleven!
1 Thessalonicenzen 1:9

De mensen vertellen zelf over jullie dat jullie geloven: dat 
jullie zijn gestopt met het aanbidden van afgoden en de 
levende en ware God zijn gaan dienen.  En nu verwachten 
jullie de terugkeer van Gods Zoon uit de hemel.


