
Jezus stelt zichzelf voor aan Johannes
Openbaringen 1:17-18



Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste 
en de laatste, en de levende, en Ik ben 
dood geweest, en zie, Ik ben levend 
tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de 
sleutels van de dood en het dodenrijk. 





Jesaja 22:22

Sleutelpositie





Jezus naar het kruis geleid
En toen zij Hem wegleidden, grepen zij 
een zekere Simon van Cyrene, die van 
het land kwam, en legden hem het kruis 
op om het achter Jezus aan te dragen.



In drie van de vier evangeliën droeg Simon 
het kruis van Jezus achter hem aan.





Toen spuwden zij Hem in het aangezicht en 
sloegen Hem met vuisten; anderen sloegen 
Hem in het gelaat en zeiden: Profeteer ons, 
Christus, wie is het, die u geslagen heeft?



En zij boeiden Hem, leidden Hem weg en 
zij leverden Hem over aan Pilatus, de 
stadhouder.



Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus 
geselde hij en hij gaf Hem over om 
gekruisigd te worden.



Kleren uit; scharlaken mantel om
Doornen kroon; riet in de hand; bespotting
En zij spuwden naar Hem en namen het 
riet en sloegen Hem ermee op het hoofd.



Vernedering - minachting - haat - bespotting





Vernederd - minachting - gehaat - bespot



En Jezus zei: De Zoon des mensen moet veel 
lijden en verworpen worden door de oudsten 
en overpriesters en schriftgeleerden en gedood 
worden en ten derden dage worden opgewekt.

Lucas 9:22



Hij zei tot allen: Indien iemand achter Mij wil 
komen, die verloochene zichzelf en neme 
dagelijks zijn kruis op en volge Mij.

Lucas 9:23



Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, 
die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven 
verliezen zal om Mijnentwil en om des 
evangelies wil, die zal het behouden. 

Lucas 9:24



Jezus volgen is jezelf verliezen
• Behoud van je ziel
• Niet schamen voor het evangelie




