
Jezus is Koning



Koning De Heer zegt: 

Jubel en juich, bewoners van Jeruzalem! 
Kijk, jullie koning komt naar jullie toe. 
Hij is rechtvaardig en Hij zal jullie redden. 
Hij is bescheiden en rijdt op een jonge ezel.

Zacharia 9:9



Koning 
Hij kwam bij Betfagé en Betanië, aan de voet van de 

Olijfberg. Daar stuurde Hij twee van zijn leerlingen

vooruit. Hij zei tegen hen: "Ga naar dat dorp daar. Als je er 

binnenkomt, zul je een jonge ezel vastgebonden zien

staan. Er heeft nog nooit iemand op gezeten. Maak het 

dier los en breng het hier. (…)

Ze brachten het dier naar Jezus, legden hun mantels over 

de rug van de ezel en hielpen Jezus er op. Zo reisde Hij

verder. En ze spreidden hun mantels vóór Hem op de weg

uit.

Lukas 19:29-30 + 35-42



Koning Toen Hij vlak bij Jeruzalem kwam, bij de helling van de 

Olijfberg, begon de grote groep leerlingen die achter 

Jezus aan kwam, luid God te prijzen. Zó blij waren ze 

over alle wonderen die ze hadden gezien. Ze riepen: 

"Gods zegen op de Koning die door de Heer is gestuurd! 

Vrede in de hemel! Eer in de hoogste hemel!"



Koning Er liepen ook Farizeeërs tussen de mensen in. Een paar

van hen zeiden tegen Hem: "Meester, U moet uw

leerlingen verbieden dat te roepen!" Maar Hij antwoordde: 

"Ik zeg jullie dat als zíj zouden zwijgen, de stenen het 

zouden roepen!"

Toen Hij nog dichter bij Jeruzalem was gekomen en de 

stad zag, moest Hij huilen. Hij zei: "Och Jeruzalem, als jij

vandaag nu maar begreep wat je nodig hebt om vrede te

vinden. Maar je kan het nu niet begrijpen.”





Intocht

Het verhaal is in 4 evangeliën opgenomen

Het leggen van mantels was een betoon van eer

De takken een teken van blijdschap



Intocht

Als een koning op een ezel reed 

was dat een teken van zijn vredevolle komst.

Vergelijk ook Jezus komst in Openbaring, 

gezeten op een wit paard.



Intocht

● 4 dagen voor pesach werd het paaslam in huis genomen.

● Het ‘nationale’ lam werd volgens de traditie vanuit 
Bethelehem of Bethanie naar de tempel gebracht.

● Dat ging gepaard met het zingen van Psalm 118.



Koning De Heer zegt: 

Jubel en juich, bewoners van Jeruzalem! 
Kijk, jullie koning komt naar jullie toe. 
Hij is rechtvaardig en Hij zal jullie redden. 
Hij is bescheiden en rijdt op een jonge ezel.

Zacharia 9:9



Pesach week

Het Lam in huis nemen
Gist wegdoen





Vasten – ‘Leef niet van brood alleen’

Bijbel past het vooral toe
● Esther, hofhouding en volk – crisis – genade bij de koning (Esther 3)
● Daniel – crisis – bovennatuurlijk inzicht (Daniel 9)
● Jezus – begin van bediening - kracht van de Geest (Mat 4)
● Paulus – bekering (Handelingen 9:9)
● Paulus en team in Antiochië – leiding (Handelingen 13)



Vasten – ‘Leef niet van brood alleen’

Jesaja laat iets meer los over het doel van vasten
● Je stem in de hemel laten horen (:4)
● Verbreken van onrecht (:6-7 + 9b-10 + 13)
● Beloften van herstel (:8-9a + 11-12 + 14) 
● Vergelijk ook Jesaja 58 en 61 - jubeljaar



Vasten - vormen

● Alleen water drinken
● Vruchtensappen
● Water, groenten en fruit
● Snoepvasten
● Digitaal vasten

● Aantal dagen
● Rustig afbouwen
● Tijd die je ‘over hebt’ niet ‘vullen’
● Geeft ruimte voor de dingen van God



Pesach week

Het Lam in huis nemen
Gist wegdoen




