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1 Cor. 3:10 -17
Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven 
is, heb ik (Paulus) als een wijs bouwmeester het 
fundament gelegd en een ander bouwt daarop. 
Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop 
bouwt.
Want niemand kan een ander fundament leggen 
dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.



1 Cor. 3:10 -17
Of nu iemand op dit fundament bouwt met 

goud, zilver, edelstenen,
hout, hooi of stro,

ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het 
namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur 
verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur 
beproeven.



Mat. 7:24-27
Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar 
handelt, kan vergeleken worden met een wijs
man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen de 
regen neerstroomde en de beken buiten hun 
oevers traden, en er stormen opstaken en het 
huis van alle kanten belaagd werd, stortte het 
niet in, want het was gefundeerd op een rots.



Mat.7:24-27
En wie deze woorden van Mij hoort en er niet
naar handelt, kan vergeleken worden met een 
dwaas man, die zijn huis bouwde op zand. Toen 
de regen neerstroomde en de beken buiten 
hun oevers traden, en er stormen opstaken en 
er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, 
stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’



Gelijkenis Twee uitersten:



Evangelie van Lucas:



Zonder geloof is het echter 
onmogelijk God te behagen. Want 
wie tot God komt, moet geloven dat 
Hij bestaat, en dat Hij een beloner is 
voor wie Hem ernstig zoeken.

Hebreën 11:6







Gehoorzamen als gemeente van Christus
Zendingsbevel in Mat. 28:18-20

Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: 
‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en 
op de aarde. Ga dus op weg en maak alle 
volken tot mijn discipelen, door hen te 
dopen in de naam van de Vader en de 
Zoon en de heilige Geest,



Gehoorzamen als gemeente van Christus
Zendingsbevel in Mat. 28:18-20

en hun te leren dat ze zich moeten houden 
aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. 
En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, 
alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 
wereld.’



Toen ze dit hoorden, waren ze diep 
getroffen en vroegen aan Petrus en de 
andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, 
broeders?’ Petrus antwoordde: ‘Kom tot 
inkeer en laat u allen dopen in de naam 
van Jezus Christus om vergeving te krijgen 
voor uw zonden.



Paulus van vervolger naar volgeling
Handelingen 22:16

Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat 
je dopen en je zonden wegwassen, 
terwijl je zijn naam aanroept.”



Geloof en getuigenis
Handelingen 8:36

• En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. 
En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert 
mij gedoopt te worden?

• En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het 
geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus 
Christus de Zoon van God is.

• En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af 
in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij 
doopte hem.



Horen en doen


