
Samen op weg met Jezus!
Nadenken over Psalm 23



De Heer is (mijn) Herder, 
mij ontbreekt niets!

•We gaan op pad met herder Amos.
•Hij had niets…een huisje dat die naam niet waard was.

•Daarom, broers en zussen opgevoed door familie.
•Moeder overleden, en vader een slechte gezondheid.

•Maar er ontbrak hem niets, want hij kende Jezus!
•Al zijn zonden zijn door God vergeven.
• Jehovah Rohi…de Here is zijn Herder.



Hij doet mij neerliggen in grazige weiden.

•Opgeleid door vader, zorgde hij voor “rijst op de plank”.
•Richting Lake Victoria waren de grazige weiden.

•Opletten of er geen slangen en nijlpaarden waren.
•En ook eerst alle termietenheuvels wegbranden.

•Zo zorgt ook God voor “veilige weiden”.
• Jehovah Jerih…De Heer heeft hier bij Amos in voorzien!



Hij voert mij aan rustige wateren!

•Water genoeg, ook krokodillen, gevaarlijk voor dieren.
•Waterbekkens maken, uiteraard met gevaar voor jezelf.
• In het warme Uganda hebben dieren veel water nodig!

•Zo geeft Jezus ons graag rust en stilte.
•Laat alle zorgen van u afwassen!

• Jehovah Elohim…Deze Machtige Here sprak tot Amos in 
deze stilte.



Hij verkwikt mijn ziel.

•Als de kudde rustig ligt, kijkt Amos of ze iets mankeren.
•Hij helpt ze en probeert wonden te verbinden.

•En dan komt Gods Woord binnen, jij wordt een arts!
• Jij gaat op Mij lijken…een dokter voor de mensen.

•God is nog steeds Dezelfde!
•Wil ook dat God naar je kijkt?

• Jehovah Rapha/Naphi…de Here de heelmeester, wil 
ook jouw geneesheer zijn!.



Hij leidt mij in de rechte sporen 
om zijns naams wil.

•Amos kiest de veilige paden, langs “onbekende 
struiken” vol giftige dieren.

•Hij is dat als herder aan zijn eer verplicht!
•Zo beschermt Jezus ons ook omdat wij in Hem 

mogen schuilen.
•Jezus leidde Amos op deze bijzondere dag veilig naar 

huis.
• Jehovah Tsidkenu…de Here zijn(en onze) gerechtigheid.



Zelfs al ga ik door een dal van 
diepe duisternis…

•Waar Amos woont heb je weinig heuvels, maar 
oversteken in het moeras is minstens zo gevaarlijk!

•Om zijn kudde te beschermen moet Amos dan ook 
voortdurend opletten.

•Ik weet zeker dat God hem daar heeft beschermd.
•Wij moeten soms door een dal van schaduwen des 

doods, waar engelen over ons waken.
• Jehovah Tsevaoth…De Machtige Here der Heerscharen 

(Engelen)



…ik vrees geen kwaad 
want U bent bij mij.

•Amos weet dat in Uganda de Duivel rondgaat als een 
brullende leeuw!

•Maar bij de banier van God is hij veilig, en zo voelt 
zijn kudde dat ook bij hem.

•Hij voelt zich veilig dicht bij Jezus!
•Zo wil God een banier zijn in uw leven, breek met 

occulte machten!
• Jehovah Nissi…De Here is mijn banier.



Uw stok en uw staf, 
die vertroosten mij.

•Amos heeft een kleine knuppel aan zijn riem en een 
lange staf in de hand.

•Alleen dat al geeft de kudde rust! Ze zien “Amos 
beschermt ons”.

•En waar Amos “vrede” geeft aan zijn kudde, geeft Jezus 
vrede aan hem!

• Jezus zegt tot ons “vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u”
• Jehovah Shalom…De Here is (onze) Vrede.



U richt voor mij een dis aan…
•Het was hard werken, maar Amos heeft een vlakte 

ontdaan van alle “ongerechtigheid” waar zijn kudde kan 
gaan eten!

•Er is rust in de kudde omdat Amos als herder rondloopt 
ter bescherming, hij zingt een lied zodat de kudde zijn 

stem kan horen!
•Zo wil Jezus voor ons regelmatig een maaltijd gereed 

zetten, om aan Hem te denken.
•Wij zingen Hem ter eer, en Hij zingt met ons mee (Psalm 

22:23)
• Jehovah Shammah…De Heer is daar (om te 

beschermen)



…voor de ogen van wie mij 
benauwen.

•Amos weet dat rondom deze vlakte, slangen, roofvogels 
en andere vijanden wachten op hun kans…hij loopt met 

de knuppel in de hand!
•De kudde is gerust want ze hoeven niet bang te zijn!

• Jezus weet dat bij het avondmaal onze vijand 
“tandenknarsend” toekijkt, maar we zijn niet bang.
•Hij heeft de macht om alle verkeerde banden te 

verbreken!
•El Gibor…De Machtige der machtigen!



U zalft mij hoofd met olie…
•Amos controleert zijn kudde, zet schapen op hun poten, 
stopt dreigende conflicten en smeert speciale olie op de 

neusgaten van zijn dieren!
•Die olie houdt irritante insecten op een ruime afstand.
•Zo wil Jezus u de Heilige Geest geven om uw leven te 

vervullen.
•Hij geeft kracht en houdt de vijand op ruime afstand!
•De Trooster…die komt om uw leven te vervullen.



…mijn beker vloeit over.
•Dan geeft Amos ieder dier een emmer met fris schoon 
water zonder vieze zaken erin. Hard werken, want iedere 
emmer komt uit een waterbekken dat hij gegraven heeft!
•Ook Jezus wil ons frisse kracht geven door Zijn Geest en 

door Zijn Woord.
•Ondertussen denkt Amos na over Gods belofte, jij gaat 

dokter worden.
•“Jezus U bent Machtig, maar hoe gaat U dat doen?”
• Jehovah Shaddai…God heeft de absolute macht!



Ja heil en goedertierenheid zullen 
mij volgen al de dagen van mijn 

leven.
•Amos vertrouwt ook met deze belofte op God en gaat 
richting thuis. Zijn kudde loopt achter hem aan…hij weet 

immers de veilige weg.
•Zo mogen wij op Jezus vertrouwen en achter Hem 

aangaan. Jezus voorop, God als Beschermer achter ons 
aan. De Heilige Geest in ons!

•En die Machtige God mogen we net als Jezus onze 
“papa” noemen!

•YHWH…Wij mogen Hem Abba noemen.



Ik zal in het Huis des Heren 
verblijven…

•Amos heeft zijn kudde thuisgebracht en krijgt twee 
geweldige mededelingen

• Je hebt een sponsor die jouw opleiding gaat betalen om 
dokter te worden.

•Er komen mensen uit Nederland (Uit Jozua) om een huis 
voor ons te bouwen!

•Zo kan ook Jezus in dit “Huis van de Heer” gebeden 
verhoren en wonderen doen!

•El Elyon…De Allerhoogste God is aldaar!



…tot in lengte van dagen!

•Amos is nu geen herder meer maar een afgestudeerde 
dokter.

•Hij probeert in Rakai (Uganda) mensen beter te maken.
•Maar zijn doel is om bij Jezus in “Zijn Huis” te gaan 

wonen, bij zijn geliefden!
•Ook dat mag het doel van uw leven zijn! 

•El Olam…De Eeuwige God die er altijd zal zijn.



Stort nu je ziel uit voor God!
•Heb je bevrijding nodig van een occulte 

belasting…kom naar voren.

•Heb je gebed nodig voor vervulling met de Heilige 
Geest…kom naar voren.

•Heb je ziekenzalving nodig…kom naar voren.


